
Ergens staan we ‘hierboven’ toch op een goed blaadje. Hetgeen natuurlijk ook wel weer te begrijpen 

is… Maar toch hielden we enkele dagen geleden ons hart nog vast. Zouden we nu al of niet 

wegregenen op ons nieuw ontmoetingsmoment met u als inwoner van Hechtel-Eksel. 

En zie… Het bleef droog op zondag 17 juni, het zonnetje scheen zelfs, de mensen waren 

goedgemutst, en wij ook, zeker bij het horen van de talloze schouderklopjes die we de hele dag door 

mochten in ontvangst nemen. 

Ons doel was om te luisteren. Naar u, naar wat leeft in Hechtel-Eksel. 

In ons tweede Huis-aan-huisblad dat enkele dagen eerder in uw brievenbus gevallen was (en dat u 

ook hier op de website terugvindt) was een enquête opgenomen, en we waren reuze benieuwd om 

van u te horen wat er goed en minder goed loopt in Hechtel-Eksel. 

Het is nog te vroeg om al conclusies te trekken: u kunt ook nog altijd de enquête digitaal invullen of 

per post opsturen (L. Vanhelden Hoofdstraat 68/2), maar we willen toch al kwijt dat u door de band 

vindt dat er echt wel een en ander anders en beter kan. En voor die verandering staan wij garant. 

Ook in Hechtel-Eksel leeft de kracht van de verandering. Dat hebben we zondag telkens opnieuw 

gehoord. Er is tevredenheid bij heel erg veel mensen dat er eindelijk een partij zoals de N-VA is. En 

wij zijn blij dat zoveel mensen ons dat spontaan komen zeggen. Zij allemaal – en ook u dus – zullen er 

voor zorgen dat de verandering ook in Hechtel-Eksel duidelijk merkbaar zal zijn. 

Bekijkt u ook rustig even de bijhorende foto’s. Ze getuigen van het enthousiasme waarmee wij 

proberen om in Hechtel-Eksel op een nieuwe manier aan politiek te doen. Open en met een oprechte 

bekommernis om het goed van ons allemaal. 


